
Verhalen ophalen, Herhalen vertalen (A.XIV 091.05.07)

Ik werd gebeld door mijn kleindochter. Zoë is 13jaar en leert op het Hoogland College in Naaldwijk. 
Op school had zij een boekje gekregen. Initiatiefnemers van dit boekje is Frans Voskamp uit de Lier en 
heet “Verhalen ophalen, Herhalen vertalen” Dit boekje verteld 48 verhalen van ooggetuigen uit de 
tweede wereldoorlog, opgetekend door kinderen van scholen uit Westland, Midden Delfland, 
Maassluis en Hoek van Holland. Het was mijn kleindochter opgevallen dat er een getuigenverslag van 
een Han van der Kooij in staat. “Is dit familie opa?”
Ik wil u het getuigenverslag uit dit boekje niet onthouden.

“Het verhaal van een mislukte overval”
Interview Brechtje Koenen en Jan Poot

Inleiding
Wij zijn samen naar Han van der Kooij geweest: hij is nu 92 jaar, maar hij was acht jaar toen de oorlog 
begon. Han woonde tijdens de oorlog aan de Oostgaag (Maasland red.)  en dat doet hij nu nog steeds. 
Hij zei ook dat hij vaak met zijn broer Siem en zijn vader bij de koeien was en dat zijn moeder en 
zussen vaak te vinden waren in de keuken. 

Wat was uw eerste ervaring in de oorlog?
“Ik was met mijn vader en mijn broer Siem bezig de koeien naar het weiland te brengen en toen zagen 
wij boven de  Waalhaven van Rotterdam dat er vliegtuigen in gevecht met elkaar waren.
Wij zagen daarna hoe sommige daarvan brandend neerstortten.”

Een van de interessantste verhalen die meneer van der Kooij ons heeft verteld, was het verhaal over 
Jaap. 
“Jaap was een politieman die een soort bank voor voedselbonnen moest bewaken. Hij had contact met 
het ondergronds verzet. Die mensen zouden op tweede Paasdag een overval plegen. Ze bonden zijn 
collega met handen en voeten vast. Jaap was als een burger verkleed op de fiets naar een schuilplek in 
het Westland. Ineens klonk er alarm, zijn collega was naar de alarmbel gerold en had hem ingedrukt. 
Jaap koos in paniek een andere route , waardoor hij op onze boerderij terecht kwam. Hij riep tegen 
mijn vader: “Verberg me, Verberg me!” Jaap zat wekenlang verstopt op de hooizolder. Ik ging af en toe 
koeien schrikken. Maar ik ging eigenlijk stiekem een trapje neerzetten onder een luik. Dan kon Jaap 
naar beneden om te luchten.”

Hoe ging het verhaal verder?
“Midden in een nacht werd Jaap wakker gemaakt door een andere onderduiker Bart. Die riep: “De 
Landwacht komt eraan!” Jaap en Bart waren natuurlijk doodsbang, ze verstopte zich achter een muur 
van hooibalen. De Landwacht kwam naar de hooizolder en zij gingen de gang in. De Landwacht 
vroeg: “Wie slaapt daar in bed?” Bart sliep daar eigenlijk, maar toen zei mijn broer Siem: “Ja, daar 
slaap ik natuurlijk.” Verderop stond een ander bed, daar lag ik zelf in te slapen. De Landwacht ging 
daarna weer weg en iedereen kon daarna weer opgelucht ademhalen.”

Dat was inderdaad een spannend verhaal zeg.
Han van der Kooij wist nog meer te vertellen, maar daar is hier geen plek meer voor.

Het boekje “Verhalen ophalen, Herhalen vertalen” is sinds 15 april te koop  voor  € 10,00 bij 
Bruna in de Lier en Monster. (Zolang de voorraad strekt)




